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SCHRIKTRAINING
 

4 mei 2024. Verslag van de schriktraining georganiseerd door De Brabantse 

Aanspanning en Rijdt met beleid.  

 

Het was een leuk tafereeltje toen ik binnen kwam rijden op het zonovergoten 

terrein van Rijdt met beleid, overal paarden activiteiten en het hele terrein was 

bezaaid met paraplu’s , vlaggen, fel gekleurde ballonnen en rood-wit gekleurde 

draperieën, die aan bomen waren opgehangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een rij stoelen zaten de 

toeschouwers in spanning te kijken naar 

de te verwachten capriolen van de 

paarden, die zo nodig moesten schrikken. 

Het leek wel een derby van de Engelse 

paarden races. De lady’s met hoedjes op 

ontbraken nog!  
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Na eerst van een versnapering te hebben genoten, nodigde Jac de secretaris, mij uit 

om mee te rijden.  

Zo gezegd zo gedaan, ik beklom de wagen 

en van zo hoog gezeten, heb je een 

prachtig overzicht. Eerst reden we 

tussen de paraplu’s door, daarna tussen 

twee witte zeilen waarop grote gekleurde 

ballen waren geverfd, toen over alle 

andere obstakels en uiteindelijk door de 

draperie bij het bos. Ik klemde me vast 

aan de wagen, ik dacht nu gaat het 

gebeuren net als de vorige keer. Maar nee 

hoor, die twee haflingers van Jac laten 

zich niet kennen en liepen er stoïcijns 

doorheen. Wat een superpaarden heb ik 

vanmiddag gezien, dat is heel wat anders 

dan mijn Tinker Fintan, die ik in Meersel bereed, toen hij pas uit Ierland was 

gekomen. Hij schrok van een melkauto, zette het op een lopen. In volle galop, de hele 

Strijbeekse weg en de grens over. Pas bij de stal begon hij weer gewoon te lopen. 

Had ik toen maar een schriktraining van de Brabantse aanspanning gehad, dan was 

zo’n gevaarlijk galopje nooit gebeurd.  

We bleven nog even gezellig napraten over paarden en veulens. En we werden 

verwend door Jos met een biertje en een stukje kaas, heerlijk.  

Plotseling sloeg het weer om en donkere wolken pakten zich samen. De voorzitter 

had geen eens tijd voor zijn speech om iedereen te bedanken, maar ik weet zeker 

dat hij heel tevreden was.  

 

In een grote regenbui reed ik naar huis.       

 

Cees Verloop. 

 

Vanwege de privacy wet zijn geen namen genoemd. 
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