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PANNENHOEFRIT 13 okt 2024

 

Het begon net een beetje te miezeren toen we stonden te wachten op Rien, die 

aangespannen van huis vertrokken was. Gelukkig werd het snel droog en werd het 

weer steeds beter. Na een stukje Zundertseweg doken we de natuur in langs de 

Bijloop (een riviertje) via het Vervul naar Ettenseweg richting Vloeiweide. De 

herkomst van de naam Vloeiweide laat zich gemakkelijk verklaren: in de 19de eeuw 

werd het water van de Bijloop gebruikt om de beemden te bevloeien. De Vloeiweide 

is tevens bekend door het drama wat zich voltrok aan het einde van de 2e wereld 

oorlog. We kwamen nog langs de restanten van de boswachterswoning waar een 

monument is opgericht ter nagedachtenis aan de moord op een aantal 

verzetsstrijders en de boswachter met zijn gezin. 

 
Op een hondentrainingsveldje aan de Vuchtschootseweg stonden Johan en Stefanie 

met koffie en heerlijke appelflappen, waar we allemaal 

enorm van genoten. 

We reden via wegen met markante namen zoals, Hellegat, 

Vossenbergsevaart, Engelsstraatje en 

Schuitenvaartjaagpad, richting Pannenhoef.  

 

Bij de “Zwarte schuur” in natuurgebied de Pannenhoef 

presenteerde Yvonne een lekker stukje kaas en worst. 

Vooral de wereld befaamde worst van Ed vond gretig 

aftrek.  
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We genoten van de prachtige natuur met afwisselende 

bossen, weilanden, akkers en beukenlanen. Hier en 

daar zagen we jammer genoeg oude majestueuze 

beuken die door waarschijnlijk zonnebrand ten dode 

waren opgeschreven.  

 

 

We waren met 7 aanspanningen, wat best een leuk 

aantal is. Jos en Wil voorop en Rien letterlijk en 

figuurlijk als hekken sluiter. Ad was niet met zijn 

gebruikelijke Haflingers, maar reed enkelspan met een 

rustige Higland pony. Rien, die natuurlijk het gebied 

heel goed kent, was af en toe verdwenen en dook plots 

weer op bij een kruispunt.  

 

 

 

Bij terugkomst op parkeerplaats van de Menmoerhoeve was het erg druk, met veel 

moeite konden we tussen de geparkeerde auto’s onze trailers bereiken.  

Onder het genot van een drankje op het terras hebben we Jos en Johan bedankt 

voor de leuke rit. 

Kortom een geslaagde rit op naar de volgende……. 

 

Jac de Leeuw 

 

 

Wie zich afvraagt, waar is onze reporter Cees, die moest assisteren bij het 

ontmantelen van de raku oven van Pieternel in het prehistorisch dorp in Eindhoven.  
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